
 
 

BEGINZIN 

Ben je wel eens in een schaapskooi geweest? In Nederland zien ze er heel anders uit dan in 
de tijd van de Bijbel. Over zo’n schaapskooi vertelt de Heere Jezus.  
 
VERTELSCHETS  

De deur 
In Nederland lijkt een schaapskooi wel een beetje op een houten schuur, maar dat is in het 
land Israël niet zo. Het lijkt meer op een stuk grond met aan de buitenkant een stenen muur. 
Er is maar één opening in die schaapskooi. Aan het eind van de dag staat de herder daar om 
alle schapen binnen te laten.  
Vaak gaat de herder `s nachts in de opening liggen om te slapen. Hij is dan de deur.  
In de morgen roept hij de schapen en dan lopen ze langs hem naar buiten. De herder gaat 
voorop en de schapen lopen achter hem aan.  
 
De herder 
De Heere Jezus vertelt verder over een herder. De herder zorgt goed voor Zijn schapen. Hij 
brengt ze naar de grazige weiden en de stille wateren, zoals er in psalm 23 staat. In Israël 
moet een herder soms lang zoeken voor hij een plek met gras voor zijn schapen heeft 
gevonden. Ook is er wel water maar dat zijn vaak stromende riviertjes en de herder moet er 
dan eerst een dammetje in bouwen om er een rustig meertje van te maken. De herder 
behandelt de wonden van zijn schapen met olie en hij jaagt vijanden weg. Als er een beer of 
een leeuw komt gaat de herder vechten met dat dier. Een goede herder zorgt voor al zijn 
schapen, wil er geen één missen! 
 
Een slechte herder doet dit niet. Een slechte herder laat de kudde in de steek en rent zelf 
weg als er een beer of leeuw komt. De kudde is immers niet van hem. Zo'n herder wordt ook 
wel een huurling genoemd. Hij heeft geen hart voor zijn schapen. Hij vindt zichzelf 
belangrijker. 
 
De reactie op de gelijkenis 
De Heere Jezus heeft de mensen die om Hem heen staan deze gelijkenis verteld. De 
farizeeën en de schriftgeleerden kijken verontwaardigd naar de Heere Jezus. Vindt Hij dat zij 
op deze huurlingen lijken? Dat zijn niet goed voor de mensen zorgen? Wat verbeeldt Hij zich 
wel? 
Dan zegt de Heere Jezus: “Ik ben de Deur.” De Weg naar God is open door het offer dat de 
Heere Jezus heeft gebracht. Hij kan je zonden vergeven en je rein maken voor God. De deur 
in de schaapskooi beschermde ook de schapen voor gevaarlijke dieren. Jezus is de Deur, Hij 
beschermt Zijn schapen en zorgt voor hen. 
 
Jezus vertelt niet alleen dat Hij de deur is, maar ook dat Hij de goede Herder is. Hij is als die 
herder uit de gelijkenis. Hij zorgt zo goed voor Zijn schapen dat Hij zelfs Zijn leven voor hen 



 
 

zal geven. Hij zal nooit iemand wegjagen die tot Hem komt. Hij zegt het zelf: Wie tot Mij komt 
zal Ik niet uitwerpen. 
 
Eén kudde en één Herder 
Als de Heere Jezus terugkomt, zal iedereen kunnen zien dat Hij de goede Herder was. Ook 
zij die Hem niet liefhadden. Maar zij mogen niet meer binnengaan. 
Nu roept de Heere Jezus nog schapen die Hem nog niet kennen. Luister jij naar Zijn stem? 
Hij roept ook jou en wil jouw Herder zijn. 
  
SLOTZIN  

De Heere Jezus gaf Zijn leven voor Zijn schapen. Zijn schapen zullen een grote kudde zijn. 
Uit alle volken, uit alle werelddelen. Dan zijn ze voor eeuwig veilig in de hemelse 
schaapskooi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

   

 


